


Herman Teirlinck aan Raymond Brulez, 9 november 1945 (coll. Letterenhuis)

Halt! Hoogegeachte Heer en allervriendelijkste Vriend,

Il y a maldonne! Geen haar op mijn kop denkt eraan een vergoeding te vragen voor ’t zij 
eender welke medewerking, die van mij op de radio zou worden verwacht. Ik aanvaard alles 
en bloc… maar ik heb hier een briefje voór me liggen, onderteekend door Marcel Coole. Die 
heeft me een interview over ’t Nationaal Tooneel gevraagd, en mij daarvoor een vergoeding 
aangeboden. Omdat ik onder mijn papieren geen contract dienaangaande vond, heb ik er u 
op attent gemaakt.

 Maar wanneer dat nu een officieele opdracht wordt, en dat is het ten slotte, en het uitge-
maakt is dat zulke zaken niet worden vergoed, houd ik me dankbaar koes.

 Wat niet belet dat ik u  bij een andere lurve ga aanpakken. Ziehier: mijn secretaresse is 
voor een onbepaalden tijd onbeschikbaar geworden, en ik heb hier een pakje brieven te 
tijpen voor het N.V.T., waar ik geen weg mee weet. Is daar in uw omgeving geen Vlaam-
sche dactylo, die dat karweitje tusschen de uren kan wegwerken? Ik zou haar de brouillons 
maandag middag bezorgen… Gij zegt mij dan wel wat het kosten moet.

 Ik druk u hartelijk de hand

Herman Teirlinck

Indien ik u niet zie dezen avond, geef me omgaand antwoord te Beersel s.v.p.


